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E en beer maakte een wandeling.

Hij zag iets liggen in het gras.

Hij rook eraan.

Hij likte eraan.

Hij pakte het op en plukte aan de snaren.

Het maakte een mooi geluid.

Ploink!






De beer keek om zich heen, hij wilde

het graag aan iemand laten zien.

Op een boomstronk zat een muis

zijn staart te wassen.

‘Kijk!’ zei de beer. ‘Ik ben een muzikant,

ik wil je mijn lied laten horen.’

De muis sloeg zijn benen over elkaar

en legde zijn voorpootjes in zijn schoot.

‘Ik ben één en al oor’, zei hij.






Precies op dat moment landde er
een kraai vlakbij hen.

“Wat zijn jullie aan het doen?’

‘Ik ben een muzikant’, zei de beer.

‘En ik ga mijn lied zingen.’

De kraai stapte op iets.
Het maakte een heerlijk, rinkelend geluid.

‘Een tamboerijn!’ zei de kraai.

‘Ik ga eerst zingen!’

En voordat de beer kon protesteren,
begon de kraai met haar poot

op de tamboerijn te slaan.






Van alle vogels, hoog of laag
roodborst, specht of papegaai,
koolmees, merel of Vlaamse gaai:

er is er niet één zo slim als de edele kraai!







